Sint-Jozefsschool Hoevenzavel

De visie van onze school (opvoedingsproject)

Open school

Als open en toegankelijke school zien we kinderen graag en willen we hen als persoon leren kennen.
We creéren daartoe een veilig en warm klimaat voor onze kinderen en hun ouders.

Op onze Sint-Jozefsschool maken we werk van een cultuur waar iedereen voor elkaar zorgt en samen
leert, leeft en beleeft. Zo krijgt elk kind de kans om te ontwikkelen en te groeien.

Als katholieke dialoogschool zijn de christelijke waarden voor ons de leidraad. We staan echter ook
open om andere geloofsovertuigingen en culturele verschillen te ontdekken en beter te leren
kennen.

Zorgzaam

In ons verhaal is het belangrijk dat het kind zich goed voelt vooraleer het tot leren kan komen. Voor
elk kind hebben we ambitieuze maar haalbare verwachtingen. Elk kind krijgt dan ook de nodige
kansen in groep of individueel waar dat nodig is. We durven kinderen verschillend behandelen om zo
gelijk kansen te bieden. Onze school is een oefenplaats om aan te reiken wat van belang is voor nu
en later. We zetten elk kind aan tot zelfstandig kunnen werken. We leren ze ook nadenken en
reflecteren opdat ze later binnen hun eigen mogelijkheden goed en zelfstandig kunnen functioneren.

Leerlingen

Ons doel is om elk kind een stevige basis te bieden voor een stevig zelfbeeld en het ontwikkelen van
een eigen identiteit. Met ons team geloven we sterk in de leer-kracht van elk kind. Met de nodige
ruimte en tijd mogen onze kinderen uitgroeien tot veerkrachtige personen. We zien ze graag komen
met een blije lach op hun gezicht, een signaal dat ze zich goed voelen.

Vanuit de wijze waarop we de leerstof aanbieden (volgens het nieuwe leerplan ‘Zin in Leren, Zin in
Leven’) trachten we elke leerling te prikkelen in zijn/haar totale ontwikkeling.

Bewust gekozen werkvormen, digitale ondersteuning en onderwijs op maat zijn de aanzet tot goed
functioneren in de samenleving voor nu en later.

Ouders

Vanuit ons aanbod van onderwijs en opvoeding, vinden wij ook een goede en open communicatie
heel belangrijk. Ouders hopen dat de school voor hun kinderen een leef- en leerwereld is die
bijdraagt aan de opvoeding die ze hen zelf willen geven. Daarom mogen ouders van de school
verwachten dat we hen zoveel mogelijk betrekken in het samen school maken. Zo ontstaat een
cultuur van hartelijkheid, erkenning, verbondenheid, wederzijds respect voor waarden en normen,
eerlijkheid en waardering voor elkaar.




