Dag vriendjes,

Hier zijn we weer met een leuke opdracht.

Vandaag hebben jullie enkel een krijtje, de zon een plaatsje waar jullie mogen krijten en een persoon
nodig die jullie graag wilt helpen met deze leuke opdracht.

Beste ouders, zus, broer...

1. Ga ergens staan waar jullie kind mag krijten. Geef hem/haar de opdracht dat hij/zij uw
schaduw moet overtekenen. Laat foto 1 en 2 zien ( deze staan hieronder). En doe het
eventueel eens voor met iemand anders... Zo kan je kind in het echt zien wat de bedoeling is.

Moesten jullie zien dat dit echt te moeilijk is, ga dan op de grond liggen en laat je kind de
omtrek van je lichaam overtekenen. Zie foto 3 en 4 als voorbeeld.

Hier zien jullie foto 1 en 2:




Jullie hebben nu je omtrek getekend , maar om het helemaal af te maken kan je jezelf
versieren en aankleden, dit met gras, kleine en grote stenen, blaadjes en zelfs met echte
kleren : zie de foto’s hier onderaan. Veel plezier. Benieuwd naar jullie resultaat!!

Veel plezier met deze leuke opdracht en vergeet niet om foto’s of reacties te sturen naar
onze klasmail.

Lieve groetjes,

Juf. Carine en juf. Hilde



