
Opdracht  12    :     18/05/2020                           

 

 

Jullie gingen enkele dagen geleden al eens op speurtocht hé… en één van de opdrachten was 

toen : vééééél stenen verzamelen. Hopelijk is dat jullie gelukt, zodat we er vandaag en de 

volgende dagen wel wat leuke opdrachtjes mee kunnen gaan doen.                                                            

Hier een oplijsting….soms spreken de foto’s voor zich… 

 Experimenteren :                                                                                                                     

Je kan de verschillende stenen in een grote doos,                                                                                 

bak of box verzamelen, wat potjes, wc rolletjes,                                                                                       

lepels, spaghettitang of andere schepjes erbij                                                                                                

leggen en je kleuter zal er een hele tijd mee aan                                                                                                   

het spelen gaan…ze  experimenteren…. en doen                                                                                                         

ze ondertussen vele leerervaringen op.  

 

 Sorteren :                                                                                                                                                  

Na het experimenteren en je hebt veel verschillende stenen, dan kan je ze misschien 

even sorteren in potjes, bekertjes of schaaltjes  :  

                  op afmeting : -  klein – beetje groter – groot 

                  op kleur :       -  grijze – witte – rode- zwarte….. 

                  op vorm :       -   ronde – hoekig 

 

 Vormgeven met stenen :  

- Je kan op een papier enkele lijnen, vormen of een eenvoudige tekening 

tekenen…. Je kleuter kan deze vorm dan bedekken  

met de kleine steentjes  

              

 

 Tellen met stenen :  

. Leg de stenen verspreid op de grond of een tafel.                                                    . 

. Neem de dobbelsteen er nog eens bij.                                                                         

. Leg wat touwtjes klaar                                                                                               

. Tel het aantal stippen en vang evenveel steentjes met je touw.                                        

. Vorm zo allemaal groepjes van bijvoorbeeld 4.                                                                  

. Eventueel kan je ook je rood-blauw-groen telkaartje gebruiken. 

         

 

 

 

 

 



 

 Creatief werken :  

Voor de kleuters die zelf dingen willen maken, hier wat ideetjes :  

 

          
 

       
 

 

 

 

 

 Zin in een spelletje met het gezin ?                                                                                             

( liefst zonder al te jonge kindjes ) 

Speel eens mini-petanque maar dan met stenen.  

- Maak eerst de afspraak dat we nooit met stenen naar                                                   

elkaar gooien !  

- Iedereen kiest 1 of 2 leuke stenen                                                                                                           

( zet er met stift een letter of tekening op ) 

- Je kiest ook 1 steen die je als richtsteen gebruikt                                                              

( ook even versieren )  

- 1 speler werpt de richtsteen 

- Om beurt proberen jullie je eigen steen zo dicht                                                                

mogelijk bij de richtsteen te werpen…  

- Als alle stenen geworpen zijn, gaan jullie dichterbij                                                  

kijken en weten jullie welke steen het dichtst ligt,                                                                      

dat is de winnaar… !!! 

- Op een blad kan je de score bijhouden…  

- Wie van jullie wordt de winnaar ???  

 

 

In combinatie met klei of speeldeeg     

( evenveel kopjes zout als bloem 

en wat water ) kunnen er leuke en 

creatieve werkjes gemaakt worden.  

 

Met wat verf, stiften lijm en glitter, kan je er 

echte toverstenen van maken !  



 

 Verhaaltjes voor het bij het “slapen gaan”  of op een ander momentje :  

 

              1   Steensoep - Lekturama Luister Sprookjes 
                                       https://www.youtube.com/watch?v=Nh4Tel0_39c 

 

              2              Kikker vindt een schat 
                                                        https://www.youtube.com/watch?v=8Qpe3Gt99g0 
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